Nederlandstalig — boeken

De keuze voor de opstand — Alfredo M. Bonanno

“..verschillende teksten samengebracht die ingaan op die keuze voor de opstand. Het probeert in
die zin een mogelijk antwoord te bieden op de grote vraag die revolutionairen zich altijd gesteld
hebben: “wat kunnen we doen?””

Wapens van de kritiek — Miguel Amorads
teksten over geschiedenis, klassenstrijd, technologie en de mogelijkheid van subversie in donkere
tijden

Wij waren rebellen, wij waren bandieten.. — Belgrado Pedrini
Autobiografische scherven van uomini contro

Met getrokken dolken... (en andere teksten)
tegenover het bestaande, haar verdedigers en haar valse critici

Incognito
Ervaringen die de identificatie tarten

De weerspannige — Victor Serge
Het sociale lichaam van de autoriteit raken

Als ik wanhopig ben, wat dan nog? — Giinther Anders
“...is een uitstekende inleiding, in de vorm van een uitgebreid interview, tot leven en werk van deze
te weinig bekend gebleven, want onverbiddelijke criticus en onverbeterlijke provocateur.”

Het feest is voorbij
Lille2004 — Ontwapening, pacificatie en verkoop van een stad

Nederlandstalig — brochures

Vergeet het activisme
Nederlandse vertaling van 'Give up Activism'

Aantekeningen over de noodzakelijkheid en het verlangen de postmoderniteit in de fik te
steken

Nederlandse vertaling van 'Apuntes sobre la necesidad y el deseo de pegarle fuego a la
postmodernidad’

Voorbij het politicke, naar het leven

Nederlandse vertaling van 'From politics to Life: Ridding anarchy of the leftist millstone' — Wolfi
Landstreicher

Manifest tegen de arbeid — Groep Krisis

“... werd in 1999 geschreven door een aantal redactieleden van het tijdschrift Krisis (Niirnberg,
Duitsland)”

Politiek incorrect en moe van zoveel neo-feminisme
“..wij willen plaatsen uitbouwen waar onze verschillen zich noch boven noch onder elkaar
plaatsen..”



De Angry Brigade
communiques, chronologie 1967-1972

Over sabotage als één van de schone kunsten
Een bijdrage aan het onderwerp van de theorie van de praktijk van sabotage

Nog een cocktail voor de heren...
Een verzameling teksten vanuit opstandig Griekenland

Het onderste boven
“..deze bundeling heeft met andere woorden niets méér voor ogen dan te zijn wat ze is: een wilde,
ongeordende vlucht van monologen, gedichten, kritieken en kanttekeningen.”

De Nar — verschillende uitgaven

Urbanisme en sociale controle
Selectie van artikels uit anarchistische krant De Nar 2004-2007

In het moeras van de revolte — Recente opflakkeringen van ongehoorzaamheid en opstand
Selectie van artikels uit anarchistische krant De Nar 2004-2007

Duizend-en-één slapeloze nachten — Methodes, middelen en doelen
Bundeling van columns, verhalen,... uit anarchistische krant De Nar 2005-2007

Het werk van de vooruitgang — Koopwaar, economie en technologie
Selectie van artikels uit anarchistische krant De Nar 2004-2007

Iedereen vreemd — Strijd tegen asielkampen en deportaties
Selectie van artikels uit anarchistische krant De Nar 2004-2007

Tijdschriften etc.

A Corps Perdu
Internationaal anarchistisch tijdschrift

Buiten Dienst
anarchistische krant uit Belgié

Pamfletten, teksten, etc.

Orkaan

De reizen van Prometheus

Histories om van wakker te liggen

Aan diegenen die willen vechten voor vrijheid
Revolte zaaien, zonder gedoe

Laten we uit de sociale gevangenis breken!



Anderstalig

Hors Service
Franse versie van 'Buiten Dienst’

Abyss — Encyclopédie des Nuisances
Engelse tekst. “...at this point, it is not possible to look upon the society of capital and the state, of

industrialism and democracy as anything other than a series of disasters..”

Barbaren — Crisso / Odoteo
Duitse vertaling van Barbarians/Barbari

Die vernebelte Spur von Os Cangaceiros durch die soziale pampa

“Der kommende aufstand” Identitires konstrukt und exitenzielle alternative



